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@ Voor ieder komt er eens een dag
Waarop er iets gebeurt

Dat iemand waar je veel van houdt
Uit het leven wordt gesleurd

Ook al voel je je zo sterk

Het zal blijven bestaan

Dan ben je machteloos en klein

En voelt ineens een traan

REFREIN [Schaam je voor je tranen niet

Je ziet ze ook bij mij

Voor niemand staat het leven vast
Dit hoort er toch ook bij

Schaam je voor je tranen niet

Al heb je zoveel pijn

Weet wel je staat nu niet alleen

Ik zal er voor je zijn

@ Als iemand die dicht bij je stond
Voorgoed is heengegaan

Ze konden niets meer voor hem doen
Daar doe je echt niets aan

Maar eens komt er een nieuwe dag
Je zult het echt wel zien

Dat jij weer vreugde voelen zal

Dat heb je dan verdient

REFREIN [1X

INSTR [1° vier regels van het refrein

Schaam je voor je tranen niet
Al heb je zoveel pijn

Weet wel je staat nu niet alleen
Ik zal er voor je zijn

Weet wel je staat nu niet alleen
Ik zal er voor je zijn
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